Beste Leidenaar,

Bij deze nodigen we je van harte uit om
zaterdagochtend 4 april 2026
met ons de stilte in te gaan.

Op verschillende tijdstippen ben je op
verschillende stilteplaatsen welkom. Je
deelname aan de hele route is
fantastisch!

* 06.30u vertrek Hooglandse Kerk”
- 06.00u inloop/ontvangst koffie/thee &

* 07.00u Lokhorstkerk™

* 07.45u Petruskerk™

* 08.30u Vredeskerk™

* 09.15u Oud - Katholieke Kerk™
* 10.00u kapel Verbum Dei”
10.45u Christophoruskerk™

* 11.30u Hooglandse Kerk™

*

Op bovenstaande tijdstippen / locaties
heten we je welkom, vertellen kort wat
je kunt verwachten.

We zitten 15 minuten in stilte.
Hierna wandelen we in stilte naar de
volgende stilteplaats.

Om 12.00u is er een verrassing, thee / koffie
voor wie dat wil, en delen we ervaringen over
ons verblijf in de stilte. Wie hier geen behoefte
aan heeft, zien we graag bij de volgende Stads

- Stilte — Cirkel (za 24 okt. 2026).

Van harte uitgenodigd!

*)
Christophoruskerk — Vestestraat 47

Kapel Verbum Dei — Utrechtse Veer é\

Oud Katholieke Kerk - Cronesteinkade 2
(aan Zoeterwoudsesingel)

Vredeskerk - Van Vollenhovenkade 24a
(aan Burggravenlaan)

Petruskerk - Lammenschansweg 40a

Lokhorstkerk - Pieterskerkstraat 1

Hooglandse Kerk - Hooglandse Kerk
- gracht 50 (=ingang Hooglandse Huys)

*

Ontbijt voor je bij de groep aansluit.
Kleed je warm genoeg aan. Neem een
dekentje mee, wanneer je weet dat je
het gauw koud hebt. Neem je je smart-
phone mee? Stel voordat je je bij de
groep voegt ‘de vliegtuigstand’
in (zodat anderen en jezelf in rust in de
stilte kunnen verblijven). Vooraf opge-
ven mag (niet noodzakelijk).

*

Contact: Emmy Bergsma 06 -5795 6493
Ruud Nijsten 06 - 8339 2544
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Vrijwilliger: dank voor je belangeloze inzet!

UITNODIGING
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MAAK DE STADSCIRKEL VAN
(PAAS-)STILTE MET ONS ROND!

Stads-

Cirkel

Samen Zitten in Stilte | Leiden, za 4 april 2026

Stilte als vruchtbare bodem?

De wereld draait nog steeds door,
maar toch is alles anders.

Eerst stonden we daar met palmtakken te
juichen,

nu staan we hier met lege handen,

nu houdt de wereld haar adem in

en trekt verdriet, sprakeloosheid en leegte
een mantel om ons heen.

Misschien is het af en toe wel nodig:
om stil te staan,

om toe te geven:

dat 'er geen woorden voor zijn',

dat ook wij ons 'on-machtig' voelen.

En als we de stilte,

in ons stille aanwezig en waakzaam zijn,

écht stilte laten zijn,

kan het misschien gebeuren

dat die stilte als een vruchtbare bodem wordt
waaruit nieuwe hoop, een nieuw begin kan
bloeien.

Dan loert de hoop al stilletjes om de hoek,
ook al is ze nog niet volledig te (be)grijpen...

Elien Rogiers



